
 

Lopen 7 KM, 1 uur en 23 minuten. Dit is een eerste pilot om met elkaar de kunst in Hilversum te 
(her)ontdekken. Het kan dus zijn dat je soms zelf even een keuze moet maken 㡶㡷㡸 
Stel je eens voor dat je van veel van de kunst in jouw wijk weet dat het er staat en waarom het er 
staat. Hoe tof zou het zijn als je dat met elkaar, je kinderen en gasten kunt delen… Doe je mee? 

A Startpunt Stationsplein Hilversum (A): Met het station aan onze rechterzijde lopen we 
over het fietspad richting de kleine spoorbomen. Halverwege zie je aan de 
linkerkant een lange graffiti wall (B). Op deze muur mag dankzij 
Hilversummers.nl elke Hilversummer zijn of haar Graffiti skills tonen (en 
uitproberen). De muur verandert soms zelfs dagelijks en de ene keer staan er 
mooiere werken op dan een andere dag. Dit is duidelijk ook een plek waar 
geëxperimenteerd kan worden. Bij de kleine spoorbomen steken we het 
spoor over en vervolgen onze weg linksaf richting de Simon Stevin weg. 
Aan de overkant van het spoor zien we nog een street art (C) van Hilversums 
manisch creatieve Eric van der Vegt. 

D Het Gezin Op de Simon Stevinweg steken we voor de snackbar tussendoor richting de 
Johannes Gerardtsweg. Hier aangekomen steken we rechtdoor en vervolgen 
onze weg op de Snelliuslaan maar niet voordat we op de tussenberm 
genieten van het kunstwerk ‘Het Gezin’ (D). 
De Snelliuslaan volgen we rechtdoor richting de Noorderbergraafplaats. 

 



 

E Vrouw met vogel Zodra we de Noorderbegraafplaats in het zicht hebben zien we op de hoek 
Snelliuslaan/Berlagelaan aan de rechterkant de ‘Vrouw met Vogel’ (E). We 
vervolgen de Snelliuslaan om in de middenberm het kunstwerk ‘Danseresjes’ 
(F) te zien. 

Noorderbegraafplaats Als we de Noorderbegraafplaats op lopen dan hebben we daar de kans om 
de werken ‘twee minuten stilte’ en ‘Verdriet Geborgenheid Hoop’ te zien. We 
lopen nu terug naar de Vrouw met de Vogel en lopen linksaf de Berlagelaan 
op. De 4de weg aan onze rechterhand lopen we in, dit is de Simon Stevinweg. 
Bij de Johannes Gerardtsweg steken we over en lopen we nog een klein 
stukje rechtdoor. We gaan linksaf de Hendrick de Keyserlaan op. 

G Heilig Hartbeeld We gaan nogmaals linksaf en zien rechts de Heilig Hartkerk verschijnen. We 
lopen langs de kerk, zien aan de achterkant het Heilig Hartbeeld (G), en 
vervolgens onze weg rechtsaf de Jan van der Heijdenstraat op. 
Bij de rotonde zien we aan onze rechterhand een schommelend meisje (H). 
We lopen zelf rechtdoor richting winkelcentrum Seinhorst. 

Wegaplein Bij Seinhorst staat een kunstwerk om ons te herinneren aan de NSF 
Februaristaking (I). We vervolgen onze weg op de Jan van der Heijdenstraat 
en gaan bij de Kometenstraat linksaf, Kapteynstraat rechts en Wegastraat 
linksaf. Aan het eind van het huizenblok verschijnt aan onze rechterhand de 
Wegaspeeltuin met daarin een NPO Streetart. Deze is tot stand gekomen in 
samenwerking tussen NPO, de Wijk en eerder gezien street artist Eric van der 
Vegt na een initiatief van Hilversummers.nl. 

Vrouw met Kind Via de Eemnesserweg lopen we richting de Kamerlingh Onnesweg waarbij we 
direct in het gras langs de weg ‘Muzen Pan en Orpheus’ zien staan. We gaan 
rechtsaf de Kamerlingh Onnesweg op richting de Lorenzvijver, alwaar de 
‘Vrouw met kind’ ons opwacht. 
We lopen aan de linkerkant langs de Lorenzvijver en volgen de weg tot we 
weer bij de Jan van der Heijdenstraat zijn. Daar steken we over en gaan we 
linkaf. 

Promotheus Zodra we de Lieberg gepasseerd zijn gaan we rechtsaf de Oude Spoorbaan 
op. In het vernieuwde plantsoen van de Kleine Drift kunnen we genieten van 
‘Promotheus’. Langs het imposante voormalige gebouw van de 
Rehobothkerk vervolgen we onze weg op de kleine Drift en gaan we rechtsaf 
om de Kleine Drift te blijven volgen. 

Theaterman Als je rechtsaf de Bakkerstraat, linksaf de Galvanistraat en een klein stukje 
rechts op de Eemnesserweg gaat dan kun je aan de gevel van het oude 
Theater Achterom de Theaterman zien. Vanaf daar gaan we naar het 
Oosterspoorplein waar de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
nieuwe Kwekerij. 

Verdraagzaamheid Via de fietstunnel lopen we naar de centrumzijde van het spoor om daar ons 
laatste kunstwerk van deze route te benoemen. Het kunstwerk 
Verdraagzaamheid dat ons dagelijks herinnert aan het belang van lief zijn 
voor elkaar. 


